
Christine Brink 

Mijn naam is Christine Brink. Sinds 2013 ben ik getrouwd en inmiddels 
moeder van twee kleine jongens. 
 
Ik ben afgestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit Heverlee, ook 
wel bekend als de Bijbelschool Heverlee. Inmiddels ben ik werkzaam als  
vrijwilliger van het Leger des Heils. Samen met mijn man heb ik de dagelijkse  
leiding van een kledingbeurs en ontmoetingsplaats. Daarnaast geef ik samen  
met mijn man les aan de Evangelische Toerustingsschool in Venlo en Eindhoven.  
 
Het is mijn verlangen om een instrument te zijn in Gods handen en mensen  
te mogen bemoedigen met Zijn kracht en liefde! Ik wil graag laten zien dat we 
niet perfect hoeven te zijn, maar bij God mogen komen zoals we zijn. Als ik  
spreek wil ik naast de luisteraar staan. Samen een klein stukje van de pelgrimsreis 
oplopen. 
 
Verschillende thema’s hebben mijn hart, vooral thema’s als: piekeren, identiteit in Christus en Jezus 
navolgen. Maar elk ander thema kan ook. 


