
 

 

Mijn naam is Ineke Koolhaas.  Ik ben getrouwd en we hebben vier zoons, vier schoondochters en elf 
kleinkinderen. 
Jarenlang heb ik gewerkt in het ziekenhuis van Drachten als neurologie verpleegkundige. 
Daarnaast heb ik een bachelor theologie behaald aan de VIA in Zwolle. En contextuele therapie aan 
de chr. Hogeschool in Ede. 
Nu werk ik niet meer als verpleegkundige, maar werk ik mee in het pastorale team van onze 
gemeente. 
Maar op de eerste plaats komt mijn gezin.  Ik vind het heerlijk om op de kleinkinderen te passen of 
met hen bezig te zijn tijdens een logeerpartijtje. En ook om er te zijn voor onze kinderen. 
Toch heb ik nog ruim tijd over om te spreken. EN DAT DOE IK GRAAG! 
 
Mijn missie is altijd geweest de zorg voor mijn medemens, in mijn gezin, mijn vak als verpleegkundige 
en in het pastoraat. 
Over zorg, aandacht en liefde voor elkaar, zoals Jezus dat zo graag van ons ziet spreek ik graag. 
Dat doe ik meestal voor groepen vrouwen en bijeenkomsten in kerken. 
De rode draad in mijn spreken is vrijheid en genezing, want wanneer je het over Jezus hebt kun je 
daar niet omheen. 
 
Als je wilt dat ik bij jullie kom spreken, bel mij dan even op of doe een mailtje. 
Thema’s zijn bespreekbaar,  ook heb ik nog wel een paar onderwerpen op de plank liggen, zoals: 
  

• Kostbaarder dan Goud!   Over het hart van het evangelie. De gave van Gods zoon voor 
onze redding. Kostbaarder dan Goud. 

• Teleurgesteld in God!  Wat als je het gevoel hebt dat God niet naar je luistert. Als het 
leven pijn doet. 

• Wie overwint…  Gaat over volhouden, volharden in het geloof. Juist in onze hectische 
tijd een hele opgave.  

• Een vrouw naar Gods hart.  Wil je dat? Hoe ziet dat er dan uit?  

 


