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Mijn naam is Mira de Boer. Ik ben getrouwd met Mark en moeder van drie 

tieners. Ik ben dol op lezen, films kijken, schilderen en spreken. Ook hou ik 

van schrijven.  

Ik heb jarenlang gewerkt voor Stichting Agapè, maar ben sinds januari 2018 

voor mijzelf begonnen als spreekster en schrijfster. Op www.miradeboer.nl 

kun je een indruk krijgen hoe ik schrijf en spreek. Neem gerust een kijkje! 

Hieronder staat een aantal titels van mogelijke spreekbeurten, maar in overleg vind ik het 

ook altijd leuk om een nieuw thema te ontwikkelen. 

Bijbelstudies: 

- Lekker Belangrijk!  

Over Martha en Maria. Gaat over keuzes maken en tijd met God doorbrengen. 

- Een frisse wind door je leven 

Over genade en vrijheid. Naar aanleiding van Galaten 5 

- Invloed op je omgeving! Hoe benut je die? 

Over de vrouw van Noach en de vrouw van Nabal 

- Het recht in eigen handen nemen? 

Over Tamar en Juda 

- Vrouwen die de wereld veranderen. 

Over twee vrouwen die niemand meer kent, maar toch van invloed zijn geweest. 

- Hoe vertel ik een ander over Jezus? 

Tops en flops  voor als je in gesprek bent met mensen die Jezus niet kennen. (kan in 

de vorm van een workshop) 

Nieuw!!  

- ‘Hoe ik ging doen wat ik niet durfde!’ 

Naar aanleiding van het gelijknamige boek. Een interactieve inleiding over op pad 

gaan met God om te ontdekken en te delen. Om uit je christelijke bubbel te komen 

en te genieten van het volle leven! 

Laagdrempelig: 

- Op welk eiland zit jij? 

Over relaties en eenzaamheid 

- Geniet van het volle leven! 

Over keuzes maken, drukte, balans (kan in de vorm van workshop) 

http://www.miradeboer.nl/

